
 

Met trots presenteren we je alvast één van de openings-producties van het nieuwe Theater 

aan de Parade: De Bellende Engel. Een theaterproject in samenwerking met Pelgrim Maakt, 

voor kinderen van 8 t/m 13 jaar uit de regio van 's-Hertogenbosch.

Dit bijzondere theaterspektakel is geïnspireerd op een beeldje dat sinds 2010 hoog op de 

Sint Jan staat. Het beeldje toont een engel in een spijkerbroek met een mobiele telefoon 

aan haar oor. Deze engel symboliseert bescherming en houvast in een snel veranderende 

wereld, in een tijd waarin echt contact maken, juist door die telefoons, zo lastig lijkt. Durven 

we elkaar nog echt te spreken? Te zien? Durven we nog vragen te stellen, terwijl we een 

antwoord binnen luttele seconden via de telefoon kunnen vinden? 

De Bellende Engel 

De voorstelling
Het archief van De Bellende Engel wordt al sinds sint-juttemis 

beheerd door de altijd optimistische archivaris John (John Buijsman). 

Door de jaren heen verzamelde hij antwoorden op alle vragen en gaf 

deze een plaatsje in zijn uit de kluiten gewassen archiefkast. Tot zijn 

spijt wordt zijn archief de laatste jaren steeds minder geraadpleegd. 

De directrice (Evrim Akyigit) dreigt om zijn afdeling te sluiten. Het 

perfecte antwoord is tegenwoordig digitaal te verkrijgen via een 

eenvoudige zoekopdracht online. Er is voor zijn overdreven grote 

archiefkast simpelweg geen ruimte meer. Alle antwoorden passen 

prima in een smartphone in je broekzak. 

Om  het tegendeel te bewijzen vraagt John of zij een antwoord kan 

geven op een van de moeilijkste vragen die hij kan bedenken:  ‘Wat 

is liefde?’. Waarop Evrim binnen enkele tellen een antwoord heeft 

gegoogeld: ‘Liefde is de diepe acceptatie van en genegenheid 

voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander, of eventueel 

zichzelf.’ John wordt woest. ‘Dat is geen antwoord, dat is een zooitje 

moeilijke woorden op een rij’. En daar besluit John om Evrim binnen 

zes dagen het belang te doen inzien van een goed gesprek. Want 

het is niet het antwoord dat telt, maar de weg ernaartoe.

Educatie
De voorstelling wordt aangeboden in combinatie met een 

educatief programma: 'Filosoferen met kinderen'. Het educatieve 

programma sluit aan op de kerndoelen van burgerschapsvorming 

en 21e-eeuwse vaardigheden. Thema's zijn o.a. mediawijsheid en 

sociale vaardigheden.



Opr

De voorstelling is een ode aan de verwondering, de verbeelding en echt contact maken met elkaar. Waarbij 

het filosoferen ‘over’ een vraag belangrijker is dan het juiste antwoord daarop en de zoektocht naar een 

antwoord vele malen interessanter is dan het antwoord zelf. Daar waar het soms niet met woorden kan, 

mag de zintuiglijkheid haar werk doen. Hoe klinkt de liefde? Hoe ruikt honger? Hoe smaakt verdriet?

Kortom, een bijzondere muzikale zintuigelijke theater-ervaring.

Data:   19 april 2024 en 7, 21 en 27 mei 2024
Boekingen: educatie@theateraandeparade.nl
Prijs:	 	 7,50	euro	per leerling (gereduceerd tarief)

  Inclusief vervoer en educatiemateriaal 

Doelgroep:	 Groep	5,6,7,8
Acteurs: John Buijsman, Evrim Akyigit en Bart de Rijk.
Meer info: www.pelgrimmaakt.nl
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Mogen	wij	ook	uw	school	bezoeken?
Op verschillende schoolpleinen in onze regio verschijnt een rode telefooncel. Kinderen kunnen de telefooncel 

betreden om daar die éne vraag te stellen, waarop ze het antwoord maar niet kunnen vinden. We verzamelen 

verschillende soorten vragen van kinderen van 8 tot 13 jaar, uit alle wijken, uit verschillende culturen, met 

verschillende overtuigingen, capaciteiten en interesses. Die vragen vormen de input voor een manifest en voor 

een theatervoorstelling die in april 2024 in première zal gaan in Theater aan de Parade. 

Het manifest
Het manifest weerspiegelt de staat van Nederland door de ogen van het kind. Het bevat de ‘duizend vragen 

van onze nieuwste generatie’. Deze vragen plaatsen we in de context van de huidige tijd, door ze door 

biologen, filosofen, kunstenaars, natuurkundigen en theologen te laten duiden vanuit hun eigen vakgebied. In 

samenwerking met de Kinderombudsman zal dit manifest gepubliceerd worden op 1 juni 2024 (Internationale 

dag van het kind).  Aanmelden voor dit traject kan (kosteloos) via martine@pelgrimmaakt.nl of bel 06-23855194


